De Sambeekse school
bestaat 550 jaar

Jan van de Velden was een ontwikkeld man. Hij had aan de
universiteit van Keulen theologie, rechten en geneeskunde
gestudeerd. Deze wetenschappelijke belangstelling is hem
altijd bijgebleven. Rond 1410 was hij pastoor van Sambeck
geworden. Als een van de weinige zieleherders uit die tijd
heeft hij ook altijd in het dorp gewoond.

Een dynamisch man, deze Jan van de Velden. Hij stond aan
de wieg van Sambeeks oudste vereniging het

St. Anthoniusgilde. Hij gaf de aanzet tot een aanzienlijke
uitbreiding van de kerk en de bouw van de monumentale
toren. En hij was de grondlegger van de Sambeekse
dorpsschool.

In 1441 richtte hij een verzoek tot zijn bisschop in Luik.
Hij wilde in de parochiekerk in Sambeek een altaar
oprichten, dat de naam van Heilige Drievuldigheidsaltaar zou
krijgen. De priester die dat altaar zou gaan bedienen, kreeg
de taak de Sambeekse dorpsjeugd te onderwijzen. Dat een
priester onderricht gaf, was in die tijd niet ongewoon.
Behalve geestelijken waren er toen nauwelijks mensen die
konden lezen en schrijven.

De eerste schoolmeester van Sambeek werd Jan van der
Geest, een priester die al langer in Sambeek werkzaam was.
Natuurlijk moest ook hij ergens van leven. Pastoor Jan van
de Velden had ervoor gezorgd dat uit landpachten ongeveer
3500 kg rogge aan het Heilig Drievuldigheidsaltaar zouden
tockomen.

‘Waar de eerste Sambeekse school gevestigd is geweest, is
niet bekend. Waarschijnlijk in het priesterkoor van de kerk




of in de sacristie. Het onderwijs stond in die tijd volledig in
dienst van de kerk. Het was een andere manier van
geloofsonderricht. De kinderen leerden wat gebeden, zongen
enkele liederen en lazen wat. Aan schrijven zullen de
meesten nauwelijks zijn toegekomen.

De schoolmeesters na Jan van der Geest waren eveneens
geestelijken. Totdat in 1596 Martin Wolters in Sambeek
werd benoemd. Van hem is het arbeidscontract bewaard
gebleven. "In de zomer moet de schoolmeester om zes uur
beginnen tot 's avonds zes uur. In de winter mag het wat
korter: van s morgens zeven of acht uur tot 's avonds vijf
uur”. Als Wolters verhinderd of ziek was, zouden de pastoor
of de koster hem vervangen. De schoolmeester zou - evenals
de geestelijken voor hem - de inkomsten uit het Heilig
Drievuldigheidsaltaar ontvangen. De bestuurders van het
dorp Sambeek zouden uit eigen zak bijbetalen als iemand de
pacht niet zou voldoen. Bovendien ontving Wolters nog
schoolgeld: twaalf stuivers per kind per jaar.

Gereformeerd

In 1648 werd de Vrede van Munster gesloten. Het was het
einde van een tachtigjarige oorlog tegen Spanje. Voor
Sambeek hield deze vrede in dat katholieken niet meer in het
openbaar hun geloof mochten uitoefenen. Kerk, pastorie en
kerkelijke bezittingen door de gereformeerde machthebbers
in Den Haag overgenomen. Nieuwe schoolmeester werd de
gereformeerde Bartholomeus Stremmius uit Nijmegen.

Een lastig man, deze Stremmius. In oude geschriften komt
hij naar voren als iemand die voortdurend overhoop lag met
anderen en slecht voor zijn school zorgde. Zo klaagden de
Sambeekse bestuurders in 1654 over hem:

"In al die tijd dat Stremmius hier benoemd is geweest, heeft
hij nauwelijks anderhalf jaar gewerkt. Daarom hebben wij
hem te verstaan gegeven dat hij ijverig school gaat houden,
zoals het hoort. Zo niet, dan kan hij maar beter ontslagen
worden",

Vijf jaar later was er nog niets veranderd.

"Stremmius is nog steeds nalatig in het schoolhouden.
Daardoor verzuimen onze kinder veel en zijn we genoodzaakt
hen naar ander plaatsen te sturen”. Rond 1667 overleed
Stremmius.

Toch probeerden de gereformeerden goed onderwijs in het
land te bewerkstelligen. "Ieder die schoolhoudt, moet zijn
bekwaamheid op een examen tonen". Deze bekwaamheid
bestond uit het kunnen lezen van gedrukte boeken en
geschreven teksten. Voorts moest hij mooi kunnen
schrijven, de psalmen kunnen zingen en kunnen rekenen.
Lange tijd is de Sambeekse school in handen geweest van de
familie Walraven. Of ze zelf les gegeven hebben is maar
zeer de vraag. Sinds Stremmius kregen de schoolmeesters
200 per jaar salaris plus een vrije woning. Door de baan
voor minder geld aan anderen uit te besteden, schoot er voor
de familic Walraven toch nog een aardige cent over.

Vanaf 1700 is met zekerheid te zeggen waar de eerste
Sambeekse school buiten de kerk gestaan heeft: op het
Vrijthof, ongeveer op de plaats waar nu het parkeerterrein
van De Elzenhof is. Het gebouw telde één lokaal. Daarin
zaten de naar schatting 75 leerlingen die de Sambeekse
school toen telde.

Schoolmeester Rudolf Giesen heeft daar wel zestig jaar

lesgegeven. Hij werd opgevolgd door Hermanus Reijnen, de
laatste gereformeerde Sambeekse schoolmeester.

Neutraal

Onder invloed van de Franse Revolutie (even voor 1800)
ging men anders denken over onderwijs. Een school moest
niet meer gebaseerd zijn op een religie, het onderricht moest
neutraal worden. Zo deed in Sambeck de Nederduitse School
zijn intrede. Behalve de naam veranderde ook de manier van
lesgeven. Voortaan werd klassikaal onderricht gegeven.
Kinderen van gelijke leeftijd leerden hetzelfde, alhoewel ze
nog steeds in één vertrek zaten. Schoolmeester Reijnen kon
deze veranderingen maar moeilijk bijbenen. Hij kreeg
Paulus Havens als assistent. Deze beheerste de klassikale
onderwijstechniek wel. Havens volgde in 1825 Reijnen op

voor een jaarsalaris dat hetzelfde was als wat Stremmius in
1657 ontving.

"Daarbij komt nog de opbrengst van schoolgelden van 25
leerlingen in de zomer en van 100 die in de winter de school
bezoeken. Die betalen ieder tien centen per maand," rekende
de gemeente Sambeek.

Havens moet een geduldig man zijn geweest. Hij heeft
ongeveer veertig jaar moeten wachten voordat in Sambeek
een nieuwe, grotere school werd gebouwd. Die kwam te
staan naast het voormalige gemeentehuis.

Dominicanessen

In 1893 deden de Dominicanessen hun intrede in Sambeek.
Zij bouwden op het Vrijthof het Sint Ludovicusgesticht.
Naast verzorging van zieken en bejaarden gingen ze ook
onderwijs geven aan de meisjes. "De pastoor had wel met
mogeilijkheden te kampen om de ouders ertoe over te halen
de meisjes van de openbare school weg te nemen. Daar
hadden ze tot dan toe kosteloos onderwijs genoten. Op de
nieuwe school moesten ze enig schoolgeld betalen tot
onderhoud van de zusters. Maar spoedig gaven allen gehoor
aan het woord van hun pastoor, zodat in korte tijd geen
enkel katholick meisje in Sambeek de openbare school
bezocht", noteerde een zuster.

Zo ontstond de situatie dat de meisjes naar een katholicke
school gingen en de jongens naar een openbare. Pas in 1931
werd een katholieke jongensschool gesticht aan de Sint
Janslaan. De meisjes verhuisden toen naar het gebouw naast
het gemeentehuis.

Na de oorlog werd op het Vrijthof een nicuwe meisjesschool
gebouwd. Grote animator was pastoor Jan van Berkel.
Meteen al bij de inwijding van het gebouw maakte hij zijn
volgende plannen bekend: een nieuwe jongensschool en een
gymnastiekzaal. In 1957 waren deze gereed.

Tien jaar later werden de jongens- en meisjesschool
samengevoegd tot é&n grote Sint Jan de Doperschool. Het
toenmalige hoofd Anton Smolders was daar zeer tevreden
over. "Eindelijk zijn we verlost van de dubbelklassige
scholen. Dit systeem was zowel voor de leraren als
leerlingen ongelukkig te noemen”.

Tot 1970 bleef Sambeek zijn eigen school besturen. In dat
jaar werd gefuseerd met Sint Petrus in Boxmeer. Een van de
eerste taken van het nieuwe bestuur was het onder één dak
brengen van alle klassen. Daartoe werd de school aan de
Grotestraat met een vleugel vitgebreid. Enkele jaren later
werd de school nogmaals vergroot. De kleuters bevolkten
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toen mede het gebouw. De naam van de school veranderde in
De Bolster.

Nu - 550 jaar na de oprichting - bezoeken 134 leerlingen de
Sambeekse school, die behoorlijk is ingericht. De kinderen
krijgen les van zes leerkrachten. Wel een verschil met de
eerste schoolmeester Jan van der Geest die ecuwen geleden
met het onderricht aan de dorpskinderen begon zonder
schoolgebouw en nauwelijks leermiddelen.

Qok De Bolster viert feest

De kinderen van de basisschool in Sambeek vieren het 550-
jarig bestaan van de dorpsschool op vrijdag 21 juni.

's Morgens maken alle leerlingen een route door Sambeek.
Onderweg worden allerlei spelletjes uit de oude doos gedaan.
's Middags staan allerlei creatieve activiteiten op het
programma. Zo maken de kinderen van de hoogste groepen
Sint Janskransen.




Zaterdagavond 22 juni 1991 wijding van
de St. Janskransen en 550 jaar Sambeekse
school

Programma zaterdag 22 juni:

14.00 uur: De St. Janstoren kan
beklommen worden
Expositie van tientallen
klassefoto's onder de toren
door Sambeeks Heem

18.45 uur: De klokken luiden

19.00 uur: Wijding van de
St. Janskransen en trossen aan
de voet van de toren
Uitreiking van het eerste
exemplaar van het boekje
over de 550-jarige
geschiedenis van de
Sambeekse school

21.00 vur: Sliiting van de
torenbeklimming en expositie

Zondag 23 juni:

11.00 tot 16.00 uur: Toren en
expositie nogmaals geopend

Tijdens deze twee dagen is er volop gelegenheid
om Sint Jansbrood te kopen.

Voor de beklimming van de toren zijn de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen. Toch moeten we
u erop wijzen dat de beklimming geheel op eigen
risico is. Kinderen onder de twaalf jaar kunnen
alleen onder begeleiding worden toegelaten.

Om ons dorp er tijdens deze dagen feestelijk uit te
laten zien, wordt ieder verzocht de Sambeekse vlag
uit te steken.

Harmonie Semper Unitas zal voorafgaande aan de
kransenwijding een muzikale rondgang door het
dorp maken. Ook na afloop zullen nog enige
werken uitgevoerd worden.

Wilt u zaterdagavond het kerkplein autovrij
houden?

Duvelsklokske 14

SCHOELMEIJSTER
TOT SAMBEECK,
OM DIE KINDEREN IN
EERREN
ENDE DEUGHDEN TE
LEERREN.

De geschiedenis van 550 jaar
school en onderwijs in het dorp Sambeek.

door René Klaassen

Ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van de school in
het dorp brengt Sambeeks Heem een Duvelsklokse uit
gewijd aan de

geschiedenis van het plaatselijk onderwijs.

De titel van het boekje "Schoelmeijster tot Sambeeck - om
die kinderen in eerren deughden te leerren” is ontleend aan
het oudst bekende schoolcontract in de Sambeekse
archieven. Het geeft meteen de voornaamste taak van een
zestiende ecuwse schoolmeester aan. Naast een beschrijving
van de Sambeekse onderwijshistorie bevat het boekje een
tiental klassefoto's uit het archief van Sambeeks Heem. De
oudste foto dateert van 1896, de meest recente laat de
kinderen zien die nu - 550 jaar na de oprichting - de
Sambeekse school bevolken. Op foto's uit de tussenliggende
tijd zal ieder wel zichzelf, een familielid of zijn grootouders
kunnen terugvinden.

Zo wordt dit Duvelsklokse ook een leuk stukje
familiegeschiedenis. Leuk om zelf te hebben, maar ook zeer
geschikt om met verjaardagen of Sinterklaas anderen cadeau
te doen.

Tijdens de kransenwijding op zaterdagavond 22 juni zal het
eerste exemplaar overhandigd worden.

Klassen te kijk gezet

Onder de toren zijn tijdens de St. Jansdagen een groot aantal
klassefoto's te zien. Veel namen van geportretteerde kinderen
zijn al ingevuld. Sommige zijn echter moeilijker te
achterhalen. Loopt u op 22 en 23 juni eens binnen .
Misschien weet u de juiste naam van een klasgenoot of
buurjongen op een foto.

Wilt u een of meerdere foto's bijbestellen dan kan dat ook.




